
Het jaarlijkse uitstapje van de Nordic Walking leden 
 

Vandaag staat het ‘smokkelpad’ bij Strijbeek op het programma. De naam spreekt voor zich,  deze 
streek is bekend door een grote smokkelgeschiedenis. Vroeger was het niet gemakkelijk om personen en 
goederen over de grens te vervoeren. Goederen invoeren was erg duur, daarom werd er volop 
gesmokkeld langs de grens. Na de wandeling volgt er een lunch bij (hoe toepasselijk) restaurant Het 
Smokkelaartje. 
 
We verzamelen bij onze thuishonk De Oase, waar we elkaar begroeten en om 9.30u vertrekken. Zo te 
zien heeft iedereen er zin in! De weersvoorspelling geeft langdurige mist. Maar ja, we wachten maar af, 
het enige waar je toch niks aan kunt veranderen is tenslotte het weer! We verdelen ons (14 personen) 
over vier auto’s en gaan op weg richting Chaam, komen langs Toontje Schoen, de Parking aan de oude 
Bredase baan (ook een prachtige omgeving om te gaan wandelen) en verderop ons eindpunt de Parking 
bij restaurant Het Smokkelaartje, Goudbergseweg 8, alwaar de rondwandeling van 8,5 km begint. 
 
De route wordt aangegeven door houten paaltjes met daarop een pictogram van een voorovergebogen 
smokkelaar met een zware zak op zijn rug. Hij loopt door twee landen, Nederland en België. Het is nog 
koud, dus de pas erin om het wat warmer te krijgen. De wandeling begint meteen al over een smal 
paadje met aan weerskanten bosjes. Door de laaghangende mist voelt het al een beetje spannend. Langs 
de B&B ‘Het hof van Strijbeek’, die mooi gelegen is, komen we ineens uit op een verharde weg! Nee dat 
gaan we niet doen, dus terug (langs modderpad) de juiste weg zoeken wat natuurlijk ook lukt. Met 
zoveel ogen komt alles goed en van nu af aan letten we heel goed op! 
 
De Strijbeekse heide is een veelzijdig natuurgebied, het leuke aan deze wandeling is dat een deel van de 
route over de heide loopt en deels door loof- en naaldbossen gaat. Je steekt twee keer de grens over van 
Nederland naar België door over het houten bruggetje te lopen. De Elsackerbeek is de grens tussen de 
twee landen. Je moet goed uitkijken waar je loopt, de ene keer ligt het pad vol bladeren en dan weer 
opletten voor de boomstronken. Gelukkig kunnen we de modderpaden ontwijken door aan de zijkanten 
te gaan lopen. 
 
Het is prachtig in het bos met die herfstkleuren, van roodbruin tot bijna helemaal rood blad. In het open 
gebied kun je helaas niet ver kijken vanwege de hardnekkige mist maar dat heeft ook wel iets. Door het 
hekje bij de Goudberg, lopend op de berg, kijk je uit over het water met in het midden een eiland. Het is 
een van de laatste stukjes hoogveen van Nederland. Op de route kom je langs een Heilig Hart kapelletje. 
 
We beginnen trek te krijgen en hebben zin in koffie, dus nog even doorzetten en dan komen we aan bij 
het restaurant. Iedereen wordt gescand op de QR-code en zoekt daarna een plekje aan de lange tafel. 
Gezellig zo met z'n allen! Na de bestelling te hebben doorgegeven, zitten we een tijdje later aan een 
heerlijk pompoensoepje met houthakkersbrood, met iets lekkers erop naar keuze. Daar knapt een mens 
van op! 
 
Het was een heerlijke dag, lekker gewandeld, mooie omgeving, voor herhaling vatbaar. 
Er wordt dan ook besloten om het een keer meer te doen, misschien als ergens de heide volop in bloei 
staat of in de lente. We wachten af, voor nu zéker geslaagd! 
 
Ingezonden door Marian Giesekam, 3 november 2021. 
 


